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VÖLCKERDORP 
In het Tijdschrift Zeeland van de Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
(KZGW) nummer 4 van 2024 een artikel over het religieus erfgoed. We citeren enkele pasages. 
‘Tot in de twintigste eeuw bleef het uitgangspunt dat een dorp een kerk moest hebben. Zo 
groeide het buurtschap Noord-Kraayert na de aanleg van de Sloedam in 1871 flink. In 1928 was 
het zo groot geworden dat er een kerk gebouwd werd. Men vond dat het een volwaardig dorp 
was, daar hoorde dan ook een dorpsnaam bij. Besloten werd om het dorp naar de 
burgemeester te vernoemen en sindsdien kennen we het als Lewedorp.’ 
 
‘Een kerk bleek niet altijd een garantie voor een succesvol dorp. Nadat in 1904 de 
Völckerpolder ten oosten van Rilland werd ingepolderd, werd er een buurtschap van achttien 
arbeiderswoningen gesticht: Völckerdorp, ook wel Achttienhuizen genoemd. Het kreeg een 
lagere school en een kerk. De school hield het nog ruim twintig jaar vol, de kerk minder dan 
tien. Het dorpje was simpelweg te klein.’ 
 
In de PZC van 13 december 2020 wordt het nog als buurtschap vermeld in een serie artikelen 
over Zeeuwse buurtschappen. ‘De huizen staan aan een straatje dat doodloopt op een schuur 
die ooit school was.’ De bewoners voelen zich vergeten door Zeeland. Een buurtschap dat ooit 
een dorp was met een kerk en een school op de grens met Noord-Brabant. 
 
Maar eerst die Duitsklinkende naam. Waar komt deze vandaan? We vinden het op Wikipedia. 
De stamreeks begint met de wijnbouwer Hans Völcker die in 1602 trouwt in Wolf aan de 
Moezel. Zijn nazaat Johann Wilhelm Christian Völcker (1769-1822) stichtte in 1786 in 
Amsterdam een koopmanshuis waarmee hij fortuin maakte en werd zo de stamvader van de 
Nederlandse tak.  
 
Nadat hij weduwnaar was geworden trouwde hij voor de tweede maal met Sophia Fredrica 
Verstolk (1773-1839) die afkomstig was uit een adelijk geslacht. Deze familie was eigenaar van 
kasteel Soelen in het Gelderse Buren. Toen de laatste mannelijke telg van de familie Verstolk 
overleed kwam het kasteel in het bezit van de genoemde heer Völcker, die gehuwd was met de 
hierboven genoemde mevrouw Verstolk.  

https://www.facebook.com/photo?fbid=995481702616194&set=a.548788867285482
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Vanaf dat moment verbond hij de kasteelnaam aan zijn familienaam en werd deze Völcker van 
Soelen. 
 
Een nazaat van hem - H.G.J. Völcker van Soelen - was eigenaar van de schorren en slikken ten 
zuiden van de Kreekrakdam. Tussen 1863 en 1873 werd de spoorlijn doorgetrokken over de 
Kreekrakdam. Het gebied was niet geschikt voor inpoldering, maar door dichtslibbing van de 
afwateringsgeul werd in 1901 toch een overeenkomst daartoe gesloten. In 1902 kreeg hij een 
concessie om dit gebied in te polderen. In 1903 werd met de bedijking begonnen en deze werd 
in 1905 voltooid. 
 
Na het droogvallen van de nieuwe polder werd in 1904 gestart met het oprichten van een 
landarbeidersdorp. Op 18 oktober 1904 stond in de Middelburgsche Courant een bericht dat 
men in de Völckerpolder achttien arbeiderswoningen ging bouwen in de vorm van een dorp, met 
in het midden een plein. Het gehucht kreeg de naam Völckerdorp.  
 
In 1907 werd een lagere school geopend, welke op 1 december 1935 weer werd gesloten 
omdat er te weinig kinderen waren. De kinderen moesten voortaan lopend naar het vijf 
kilometer verderop gelegen Rilland. Bij de minister werd nog geprobeerd het schooltje open te 
houden. Maar in 1936 werd dit verzoek afgewezen met als argument dat het goedkoper was 
een autobus te laten rijden dan het schooltje open te houden. Of die autobus er gekomen is 
weten we niet. 
 
In 1910 had het dorpje een kerkje. Het was gebouwd op de fundamenten van het 
roomskatholieke noodkerkje dat gewijd was aan de heilige Adrianus van Hilvarenbeek. Binnen 
de kathlieke kerk behoorde hij tot de groep van de negentien martelaren van Gorkum. Hij werd 
in Tulder, een vroeger buurtschap bij Hilvarenbeek, geboren als Adriaen Janssen (1528-1572). 
Na een priesteropleiding in de Abdij te Middelburg werd hij in 1572 pastoor in Monster bij Den 
Haag. In de nasleep van de tachtigjarige oorlog werden tijdens ‘De Opstand’ in 1572 door de 
watergeuzen negentien katholieke priesters in Gorkum gevangen genomen en bij Den Briel 
opgehangen. In 1867 werden ze door Paus Pius IX heilig verklaard. In 1920 werd de 
Völckerpolder ingedeeld bij de parochie Woensdrecht. Dit leidde tot de sluiting en afbraak van 
het kerkje. 
 
In 1939 werd de Völckerpolder, met daarin het dorpje opgenomen als inundatievlakte in de 
Bathstelling (een verdedigingslinie tegen een mogelijke Duitse inval). Op 10 mei 1940 werd het 
bevel tot inundatie gegeven. Dit hield in dat de sluiswachter de sluizen van de Kreekrakpolder 
openzette om de Kreekrak- en Völckerpolder vol te laten lopen. Het water kwam tot 10 cm hoog 
bij de huizen, dat wil zeggen net tot de dorpel van de deur. De inundatie van het gebied 
mislukte als gevolg van de lage waterstanden en de oostenwind. 
 
Op 24 mei 1940 rapporteerde de rentmeester aan de heer Völcker over het dorp dat een aantal 
woningen zo zwaar beschadigd waren dat ze beter konden worden gesloopt. De bewoners 
konden in andere woningen terecht die minder waren beschadigd en werden opgeknapt. 
Tijdens de Bevrijding in oktober 1944 sneuvelden nog enkele tientallen Canadese militairen. 
Een aantal beschadigde woningen werden gesloopt en niet meer hebouwd. 
 
In de nacht van 1 februari 1953, wat nu bekend is als de Watersnoodramp, kwam de polder 
weer onder water te staan. Dat heeft ook zijn sporen nagelaten in Völckerdorp. Na de opening 
van het Schelde-Rijnkanaal in 1975 wordt het dorp nog verder afgesneden van Zeeland. Het 
wordt ‘Zeeuws Markiezaat’ genoemd maar behoort tot de gemeente Reimerswaal. 
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EEN STRUIKELSTEEN IN GOES 

Struikelstenen (Stolpersteine) zijn kleine keien van 10 x 10 x 10 centimeter, bedekt met een 

bronskleurig metalen plaatje. Zij zijn bedoeld als herinnering aan de weggevoerde en 

omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1994 zijn verspreid over verschillende 

landen in ongeveer duizend Europese steden en dorpen meer dan 70.000 van deze steentjes 

geplaatst door de initiatiefnemer, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Ook in de gemeente 

Goes zijn struikelstenen. Op de website struikelstenenzeeland worden de verhalen verteld. 

 

Hier het verhaal van Jozeph Stibbe. Zijn laatste adres was Lange Kerkstraat 19, Goes. In dat 

pand zit nu een boekwinkel en daarvoor zit een struikelsteen in het wegdek. Maar is het wel het 

juiste pand? Dat vroegen we ons af toen we verder gingen zoeken.  

 

Jozeph Stibbe werd geboren in Amsterdam op 23 juni 1904 als zoon van Isaac Stibbe (1878-

1942) en Sara Hes (1866-1938). Samen met zijn twee broers, Meyer geboren in 1903 en 

Matthijs geboren in 1906, groeide hij op in de Amsterdamse binnenstad. Zijn vader had daar in 

de jaren dertig een winkel in brood- en banketbakkerij-artikelen en -gereedschappen aan de 

Kromboomsloot. 

 

Jozeph trouwde in december 1938 in Amsterdam met Hilde Emilie Bachrach, geboren in 

Marburg (Duitsland) op 21 februari 1914, dochter van Adolf Bachrach (1880-1928) en Cilly 

Carlebach (1887-1942). Hilde bracht haar jeugd in Marburg door en bezocht daar de lokale 

Elisabethschule. Het huwelijk werd op 26 maart 1939 om 13.00 uur ingezegend in het Park 

Hotel aan de Hobbemastraat. Als dank voor alle blijken van belangstelling plaatsten zij op 7 

april een advertentie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Als woonadres wordt daarin 

Deurloostraat 41 huis genoemd. 

 

Waarom Jozeph in de winter van 1941 naar Goes verhuisde, is onduidelijk. De Provinciale 

Zeeuwse Courant van 20 februari 1941 meldt als ‘ingekomen van Amsterdam’ J. Stibbe, 

koopman in bakkerijmachines, Lange Kerkstraat 19 in Goes. Daar zou hij van 28 januari 1941 

tot 25 maart 1942 verblijven, terwijl zijn echtgenote Hilde achterbleef in de Deurloostraat in 

Amsterdam. 

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/posts/1000495165448181?ref=embed_post
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Samen met de andere Joodse inwoners werd hij in maart 1942 gedwongen de provincie 

Zeeland te verlaten en naar Amsterdam te verhuizen. Daar lijkt hij weer bij zijn echtgenote te 

zijn ingetrokken. Samen met Hilde Bachrach kwam hij op 20 juni 1943 in Westerbork aan. Van 

daaruit werden beiden op 6 juli gedeporteerd, om drie dagen later in Sobibor om het leven te 

komen. 

 

Op internet vinden we een foto van bakkerij De Regt, met goed zichtbaar het huisnummer 19. 

We verkeerden in de veronderstelling dat dit nu nummer 21 is, waar nu een croisanterie in is 

gevestigd. Peter Frijhoff leverde ons een foto, waaruit blijkt dat de struikelsteen wel voor het 

juiste pand ligt. De gevel van de karakteristieke bakkerswinkel is - zoals bij veel winkels - aan 

de onderzijde drastisch verbouwd. Aan de bovenzijde kun je echter nog zien dat het dezelfde 

gevel is. 

 

Als verkoper in bakkerijgrondstoffenmachines was Stibbe eigenlijk vertegenwoordiger of 

handelsreiziger. In die periode gingen deze mensen met het openbaar vervoer naar hun 

klanten. Het zou dus goed mogelijk zijn dat Stibbe een kamer huurde bij bakker De Regt, 

mogelijk een klant van hem.  

 

Zie ook websites:  

https://ettyhillesumhuis.nl/.../lange-kerkstraat-19.../ 

https://nl.wikipedia.org/.../Lijst_van_Stolpersteine_in_Goes 

 

 

Foto 1: Het vroegere pand op nummer 19, Goes. 

Foto 2: De stolpersteine ter nagedachtenis aan Jozeph Stibbe. 

Foto 3: Het pand op nummer 19, nu Voordeel Boeken, voorheen bakkerij De Regt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ettyhillesumhuis.nl/goes/lange-kerkstraat-19-jozeph-stibbe/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2mKnyTllmJA7PSnllCMxM74OOlEk3QOc9QbtUVc4uX8p8JQsy_CnMab9g_aem_8xXpP6U1LCC_Ucx-1dSSew
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Stolpersteine_in_Goes?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IdBPah5mfudL0ZdroBs-rptdBu5suONzaXVGA1BSVKIQ-BShaXToWUfo_aem_uG34iYgfF-atsc3L95b1QA
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OTTO DE KAT EN VILLA PAULINA  

Door een volger van onze Facebookpagina kregen we een citaat uit een roman dat volgens 

onze lezer in Goes moet zijn gesitueerd. Het gaat om de roman ‘Autobiografie van een flat’, 

geschreven door Otto de Kat.  

 

Het fragment vinden we op pagina 87 en 88: “Oostenrijk had de klank van een lied voor wie niet 

verder was geweest dan Goes. In Goes woonde een tante, een zuster van onze vader, 

getrouwd met een rentmeester met de zorg voor talloze boomgaarden en landerijen. Ik wilde 

later ook wel rentmeester worden. Door Zeeland in een Renault Quatre, een jaar na de Ramp. 

Naar Villa Paulina, zoals het huis heette waar mijn grootmoeder niet lang daarvoor was 

overleden, en waar in de oorlog zoveel was gebeurd. Villa Paulina, een groot huis aan de 

Kloetingseweg in Goes. Op het grasveld voor het huis loop ik als eenjarige aan een geitentouw, 

een ‘tuurtouw’ noemden ze dat, vastgeprikt in de grond achter een hond aan, zie ik op een foto. 

1947 dus, het gras groeide weer, het huis was hersteld. Daar was de wereld doorheen 

getrokken. 

 

Oom en tante met drie kleine kinderen mochten in 1940 kiezen: eruit of inkwartiering. Twee 

officieren en twaalf soldaten marcheerden binnen. De serre, de zitkamer en de zolder werden 

voor ze ontruimd, de bezetting was begonnen. Iedere dag kwam er een keukenwagen het gras 

opgereden en aten er soldaten uit de wijde omtrek. Vervolgens trokken er evacués uit Zierikzee 

bij hen in en werd achter in het huis een schoollokaal ingericht waar les werd gegeven, de 

school was gesloten, lag te dicht bij het station dat een doel voor de Engelsen was. Twee 

maanden lang vielen de bommen op de stad en leefde de familie in de kelder. Tante las voor, er 

was maar één kinderboek dat ze tientallen malen moest herhalen. Een stukje overslaan was er 

niet bij, de kinderen kenden het uit hun hoofd. 

 

Toen Zeeland door de Canadezen was bevrijd, werd Villa Paulina een verzamelpunt voor de 

bevrijders, die iedere avond met tante rond een geïmproviseerde roulettetafel zaten. Ze hield 

van gokken en te veel drinken. Na twaalf uur begon ze Duitse liederen te zingen.  

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/posts/1003361278494903?ref=embed_post
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Allemaal familieverhalen, allemaal zelden meer gehoord. Het huis staat te koop, zie ik. Er is een 

lelijk kantoor van gemaakt, alle verhalen zijn eruit getimmerd. De boomgaard is omgehakt.”  

 

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Van Oorschot te Amsterdam. Op de titelomslag als 

aanbeveling een zin uit de recensie van Adraan van Dis: “Heel heel mooi. En zeer ontroerend.” 

Een mailtje naar de uitgeverij met de vraag of dit autobiografisch is van de schrijver en het 

verzoek om dit door te sturen naar de auteur. Nog dezelfde dag bericht dat men het heeft 

doorgestuurd. En enkele uren later al een reactie van de auteur van het boek. 

 

Deze bevestigd dat het autobiografisch is en dat het oorlogsverhaal naar waarheid is 

geschreven. Hij heeft nog wat vage herinneringen aan het huis. Zijn oom en tante zijn later 

gescheiden, en daarna is het huis verkocht. Goes is voor hem een oeroude klank, waar die 

oude geschiedenissen in meeklinken. 

 

Inmiddels op Wikipedia gevonden dat Otto de Kat een pseudoniem is van Geurt Gaarlandt. Hij 

is na de Tweede Wereldoorlog in 1946 te Rotterdam geboren en is journalist, dichter, vertaler, 

uitgever en romanschrjver. Hij is de kleinzoon van Egbertus Gerrit Gaarland (1880-1938) die 

burgemeester was van Texel, Gorichem en Gouda. In die laatste gemeente was hij 

burgemeester op het moment van overlijden. Een telg uit een bestuurdersfamilie. Deze 

bestuurder was gehuwd met Johanna Maria de Kat (1879-1950) een telg uit een bankiersfamilie 

in Dordrecht, welke is 1977 is opgenomen in het genealogisch naslagwerk ‘Het Nederlands 

Patriciaat’. Het pseudoniem De Kat is dus de familienaam van zijn oma van vaderskant. 

 

Maar wat heeft de schrijver Otto de Kat, alias Gaarlandt, nu met Goes? We lezen in het 

romanfragment dat in Villa Paulina zijn oom en tante woonden. Maar wie waren dat? We vragen 

het de schrijver. Zijn oom en tante waren de familie Pilaar-Gaarlandt. De familie Pilaar was een 

familie van aanzien in Goes. Verschillende leden van deze familie hadden functies in het 

stadsbestuur en na de invoering van de Gemeentewet in 1851, waren ze betrokken bij het 

bestuur van de gemeente. Op dit moment is er nog steeds een bouwmaterialenhandel Pilaar in 

Goes. 

 

Villa Paulina is het huidige adres Kloetingseweg 46 te Goes. In een routebeschrijving van een 

Open Monumentendag lezen we dat De Kloetingseweg een historische straat is met veel 

gebouwen uit de periode 1900-1965. Het was eens de grote verbindingsweg door Zuid-

Beveland. Villa Paulina is omstreeks 1915 gebouwd. Nu is het een kantoorpand. Daarnaast op 

nummer 48 staat een villa die in 1906 is gebouwd. Daar zit nu een tandartsenpraktijk. Voor de 

villa’s lag vroeger een sloot voor de afwatering. Veel straten hadden dat. Over een bruggetje 

kon je de woning bereiken. Waar de naam ‘Paulina’ vandaan komt weten we niet. In de 

genealogie van de familie Pilaar komt een Paulina voor. Zo is er in 1906 een Paulina Pilaar in 

Goes geboren. Dezelfde periode waarin de villa’s zijn gebouwd. Zij is in 1944 als 

oorlogsslachtoffer in het voormalige Nederlands Indië op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo 

begraven onder de naam Gerda Paulina Hendrika Kampfraath-Pilaar; overleden op 17 

december 1944 in Batavia, kamp Tjideng. 
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Foto 1: De villa’s aan de Kloetingseweg 46 en 48 te Goes. De achterste villa is Villa Paulina. 

 

Foto 2: Begraafplaats Ereveld Menteng Pulo. 

 

 

Nagekomen reactie van Kees Griep: 

Mijn tante Nannie Griep was getrouwd met Han Pilaar, één van de kinderen van het gezin Henri 

Bernard Pilaar en Tine Gaarlandt. Vandaar dat ik weet dat villa Paulina is gebouwd in opdracht 

van de vader van Henri Bernard, mr. Johannes Pilaar (1871-1951), notaris te Goes. Hij was 

getrouwd met Pieternella Jacoba Kakebeeke, dochter van Gerardus Hendrikus Kakebeeke 

(1853-1910) en Paulina Hendrika Fransen van de Putte (1859-1935). Naar deze laatste 

persoon is de villa vernoemd. Zij heeft daar ook tot haar overlijden gewoond. 
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+-DE WEEGBRUG 
We ontvingen een foto van een gebouwtje dat bij een weegbrug te Krabbendijke zou behoren. 
Of we hier iets meer over weten, was de vraag. Na het rondzenden ontvingen we verschillende 
reacties. Aan de Spoorlaan bij de spoorwegovergang voor bandencentrum Pagee was de 
eerste reactie. Voor 1980 zou er ook een weegbrug gestaan hebben aan het oude haventje in 
Krabbendijke. 
 
Een weegbrug bestaat gewoonlijk uit een in de grond verzonken platform waarop men een 
wagen kan plaatsen. Beneden het platform bevindt zich een hefboommechanisme dat met een 
zware weeginrichting is verbonden. Het aflezen ervan gebeurt meestal in een kantoortje naast 
de brug. De weeginrichting kan soms wel een bereik tot 80 ton hebben. Men vindt ze gewoonlijk 
op het terrein van bedrijven, bij havens en andere plaatsen waar zware goederen worden 
verladen.  
 
Dit is dus de weegbrug aan de Spoorlaan te Krabbendijke die omstreeks 1950 is gebouwd en er 
nu verwaarloosd bij staat. Iemand anders meldt nog dat het gebouwtje in de jaren 
zeventig/tachtig voor andere doeleinden werd verhuurd. Achter deze weegbrug zou nog een 
verhoogd plateau zijn geweest om het laden en lossen van de vrachtwagens wat makkelijker te 
maken. Ook zou er nog een spoorrails langs gelegen hebben voor het vervoer naar de 
groenten- en fruitveiling te Krabbendijke. Sam de Kok zou een medewerker zijn geweest die de 
weegbrug bediende. 
 
Toon Franken, oud-medewerker van het Zeeuws Archief, heeft over deze weegbrug in 2020 in 
de Facebookgroep Kiekje Bevelanden ook al eens vragen gesteld. Hij meldt dat het archief van 
de Veilingsvereniging Krabbendijke in het Zeeuws Archief aanwezig is. Ook is de weegbrug op 
luchtfoto's zichtbaar. Bij het Zeeuws Archief heeft men ook veel statuten van 
weegbrugverenigingen. 
 
In Krabbendijke schijnt er ook een weegbrug gestaan te hebben aan de oude landbouwhaven. 
Deze is door de dijkverzwaring in 1980 verdwenen. Daarvoor werd deze al vele jaren niet meer 
gebruikt. In het Openluchtmuseum te Arnhem staat nog de weegbrug die vroeger aan de 
veerhaven van Wolphaartsdijk stond. En bij de Goederenloods van de Stoomtrein Goes-Borsele 
(SGB) aan de Albert Plesmanweg te Goes staat nog de weegbrug die vroeger aan de 
Westhavendijk te Goes stond.  
 
Foto 1: Het gebouwtje van de weegbrug aan de Spoorlaan te Krabbendijke. 
Foto 2: De weegbrug uit Wolphaartsdijk in het Openluchtmuseum te Arnhem. 
Foto 3: De weegbrug van de Westhavendijk op het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele te 
Goes. 

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/posts/1004718121692552?ref=embed_post
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KUNST OF KITSCH? 

Enkele maanden geleden ontvingen we van ene drs. W.J.P. Coops uit Eefde in de provincie 

Gelderland een e-mail over een zijns inziens bedreigd erfgoed. Het gaat om twee houten 

panelen, meer dan manshoog, geschilderde paarden. Deze hebben in het verleden aan 

weerszijden van het toegangshek van de boerderij aan de Nieuweweg 4 te Kamperland 

gestaan.  

 

Hij schrijft: “twee charmante meer dan manshoge (Franse?) ruiterbeelden (van planken 

gemaakt) uit midden negentiende eeuw, oorspronkelijk naar elkaar toegewend en gesitueerd 

aan weerszijden van de ingang van de hoeve” De kunstwerken, waarvan de naam van de 

kunstenaar onbekend is, zouden een cadeau zijn geweest van de bouwer van de originele 

Zeeuwse zwart geteerde houten schuur aan de verpachter of pachter, als dank voor de bouw-

opdracht. Drs. Coops is een nazaat van de toenmalige grondeigenaren Kakebeeke / Coops.  

 

Bij Erfgoedvereniging Heemschut staat het op hun website met de vemelding dat het sinds 30 

mei 2024 in behandeling is. Het heeft geen beschermde status. Op zich is dat niet vreemd 

omdat veel objecten zo’n status niet hebben. Vaak zijn gemeenten terughoudend om iets op 

een gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Er wordt verwezen naar de Heemkundige Kring, 

maar ook daar ontbreekt de menskracht om zich daarin te verdiepen. Erfgoedorganisaties 

draaien op vrijwilligers, en die zijn schaars. 

 

Omdat de heer Coops weer een mail stuurde worden we toch wel nieuwsgierig en zijn we eens 

gaan kijken. De panelen staan al zo’n dertig jaar in de schuur. Ze staan daar droog, maar onder 

het stof. Vroeger werden ze blijkbaar wel eens overgeschilderd door een zekere Harm Baljon. 

We komen wel namen van kunstenaars tegen die enige gelijkenis hebben, maar deze zit er niet 

bij. Of ze historische waarde hebben weten we niet. Volgens de huidige eigenaresse zou er ooit 

iets over gepubliceerd zijn in een tijdschrift. Mogelijk was dit een kunsttijdschrift.  

 

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/posts/1011955517635479?ref=embed_post


 

10 
 

Op de websites noordbevelanddronk en fietsenvoormijneten komen we wat informatie tegen 

over de boerderij, boerderijwinkel en de eigenaar. In 1993 is de sinds 1974 bestaande 

boerderijwinkel met de naam Hoge Hoeve aan de Nieuweweg 4 te Kamperland overgenomen 

door Erica Dieleman. Ze zit er nog steeds en liet ons ook de panelen zien.  

 

Het feit dat ze vermeld staan op een horeca-website komt omdat ze in het verleden cursussen 

en workshops organiseerde waar wat gegeten en gedronken kon worden. Op de vraag wat er 

met deze panelen gaat gebeuren haalt ze haar schouders op. Zolang zij en haar gezin op de 

boerderij blijven wonen blijven ze in de schuur staan. Maar daarna weet ze het ook niet. Ze kent 

de heer Coops, die ieder jaar vanuit Gelderland naar het erfgoed van zijn voorouders komt 

kijken. Maar is het nu kunst of kitsch? Ook daar weet ze geen antwoord op. 

 

 

Foto 1: Een schilderij van de boerderij, waar je bij het hek links de panelen met paarden ziet 

staan. 

 

Foto 2 : Foto van de boerderij die nog geflankeerd wordt door de paarden. 

 

 

Reactie van Jankees Goud: 

Harmen Balyon had een huisje aan de Jacobadijk nr. 17 Kamperland. Later woonde zijn nicht 

Maria daar met haar moeder Ida, een zuster van Harmen Balyon. Maria trouwde met Hans 

Klompe die recent in de PZC stond. Als het 19e eeuwse geschilderde panelen zijn kan het heel 

goed werk zijn van Cornelis Zwigtman of Karel Kramer. Zij werkten in de 19e eeuw op Noord-

Beveland en maakten behalve portretten ook interieurstukken zoals kamerschermen en 

haardstukken. In de collectie van het NOM zijn onlangs een paar haardstukken opgedoken met 

figuren in midden-19e eeuwse Noord-Bevelandse dracht. Een jaar of 15 geleden heb ik op 

Wissenkerke in een particuliere collectie eens een kamerscherm gezien, beschilderd door 

Kramer. 

 

 

Websites over de betrokken kunstschilders 

 

Cornelis Zwigtman:  

Teekenakademie Middelburg 

ZB Encyclopedie van Zeeland 

 

Karel Kramer: 

Encyclopedie van Zeeland    

 

 

 

 

 

https://www.teekenakademiemiddelburg.nl/index.php/2022/06/06/cornelis-zwigtman-schilder-dichter-en-wagenmaker/?fbclid=IwY2xjawINzW1leHRuA2FlbQIxMAABHWTK2VAyFBHJCZokdvFHxqylnp3WT4B2LmqnOzwb4qAYaTh9vfpUjaLqmw_aem_Zs6RQLwzjU9myRr1K_SjRw
https://encyclopedievanzeeland.nl/Cornelis_Zwigtman?fbclid=IwY2xjawINzb5leHRuA2FlbQIxMAABHZNOeZZEz-PSxbQ-i3ZSxOqpD23b5QNItqORko5ocekZog4GV8mWprRKRw_aem_YjWUZfnbT68F7RKzK4WEZw
https://encyclopedievanzeeland.nl/Karel_Kramer?fbclid=IwY2xjawINzhRleHRuA2FlbQIxMAABHWTK2VAyFBHJCZokdvFHxqylnp3WT4B2LmqnOzwb4qAYaTh9vfpUjaLqmw_aem_Zs6RQLwzjU9myRr1K_SjRw
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HET GEHEIM VAN DE KLOK 

Enige tijd geleden kregen we een bericht over een Friese staartklok. Deze zou altijd gehangen 

hebben in de boerderij Klein Frankrijk aan de Westerstraat te Goes. De laatste 

bewoner/eigenaar was Martinus Suurland (1941-2023). Zijn ouders hadden de boerderij 

betrokken in 1937. We schreven er al over in 2017:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960860046078360&id=100064631204525 

 

Het is een Friese staartklok met één gewicht, hetgeen volgens onze zegsman aangeeft dat een 

een ‘echte antieke klok’ is. Vroeger waren het vooral de kapitaalkrachtigen die zo’n klok konden 

kopen. Nu is de waarde enorm gedaald waardoor ze voor dumpprijzen in de handel worden 

gebracht. Er is degelijk vakmanschap vereist. Het is een eenvoudige klok, die geheel met de 

hand werd gemaakt.  

 

Op internet lezen we: “Meestal werden de onderdelen voor de uurwerken aangeleverd door de 

Geelgieters. De ruwe vorm werd dan verder bewerkt. 

Na ca 1870 zette de teloorgang van de Friese klokkenindustrie in door de voor die tijd veel 

modernere Duitse klokken, de regulateurs, die veel nauwkeuriger liepen en maar één maal per 

week opgewonden hoefden te worden, dit in tegenstelling tot de Friese klok, waarvan het 

gewicht één tot twee maal daags opgetrokken moet worden.”  

 

De klok uit boerderij Klein Frankrijk is gemaakt door de Middelburgse klokkenmaker J.C. 

Worrell. Dat is een schildersfamilie. Op de website van de Middelburgse Teeken Akademie 

lezen we meer over deze familie: https://www.teekenakademiemiddelburg.nl/.../de.../ 

 

De vraag die als eerste opkwam was: “Hing deze klok al in boerderij Klein Frankrijk toen het 

echtpaar Suurland in 1937 daar kwam wonen?” Het antwoord krijgen we van Mart van 

Nieuwenhuize uit het Thoolse Poortvliet. Hij woont op de boerderij Kruytenburg in Poortvliet en 

is een neef van de laatste bewoner van boerderij Klein Frankrijk.  

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/posts/1018806733617024?ref=embed_post
https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/posts/pfbid02JGy4EE9UVaFWAnvCiwYRgd13Z5WoeyAgsWLdT6xdzqJrMqmLi1JRJvdvsbcgWe97l?__cft__%5b0%5d=AZX6JYHFKObro2_a_J992OCOIoE2jS7p1vpjULu07_wHGq30-ujlTB-5aHomsodmFrEiF3nLa1GeTbvHKXQ18X8AWkfYj6VrXYm6QlgYzZSr-viC6TYa-TMaiNKd1O0ZENclfWQ9nivxZ7OEoR8xwR_1JM1qj_pxUThhnQiRgSZF4HsNEe6oCifo3A_10TueL1E&__tn__=-UK-R
https://www.teekenakademiemiddelburg.nl/index.php/2021/05/03/de-schilderfamilie-worrell-1/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Yz4a_pPeDrp6DtPwrs7sIDNxx7QyXah_gizURFkmWRx9jcbL_ycoLPG4_aem_uPptHcSFdzkT0OC4x-l-wg
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“De moeder van Martin Suurland is een Van Nieuwenhuize en is op Kruytenburg geboren.” Hij 

herkent de klok en weet nog dat deze gekocht is in Middelburg door de moeder van Martin 

Suurland. 

 

Maar wie was klokkenmaker J.C. Worrell (1826-1906)? Hij is als Johan Christiaan Worrell in 

1826 te Middelburg geboren als zoon van de schilder Jan Worrell en Maria Magdalena Meijer. 

Dat beroep ‘schilder’ moet je niet direct zien als ‘kunstschilder’. Als kunstschilder is wel zijn opa 

Jan Roeland Worrel (1763-1821) bekend. Deze behoorde als 15-jarige in 1778 bij de eerste 

leerlingen aan de Teeken Akademie te Middelburg. 

 

Opa Jan Roeland Worrell kocht in 1783 het huis De Witte Bolle in de Lange Delft B 128. Dat is 

tegenover de Herenstraat. Veel schilderswerken zijn van hem niet bekend. Uit de overgeleverde 

beschrijving weten we dat hij in een tweetal gildeboeken familiewapens van gildebestuurders 

heeft geschilderd. Helaas zijn deze in 1940 verloren gegaan. Hij heeft vermoedelijk de kost 

verdiend met het aanbrengen van (zelf beschilderd) behangsel en ander binnen schilderwerk en 

mogelijk buitenshuis, eerder dan door kunstzinnig werk.  

 

Een broer van de vader van onze klokkenmaker is Abraham Bruinings Worrell (1787-1852). 

Deze zou enige faam als kunstschilder en etser krijgen. Schilderen kon hij! Opvallend in zijn 

oeuvre zijn de vele runderen (en andere dieren), naast landschappen en genre stukken.  

 

De vader van onze klokkenmaker, Jan Worrell (1792-1856), nam na het overlijden van zijn 

vader Jan Roeland Worrell in 1821 de schilderszaak in de Lange Delft over. In 1854 trouwt de 

28-jarige J.C. Worrell met de 23-jarige Louisa Charlotte Hermina de Bats uit Biervliet. Als zijn 

beroep staat ‘horlogemaker’. De winkel is daarna overgegaan naar J.C. Worrell. 

 

Het echtpaar Worrell/de Bats krijgt tenminste 9 kinderen, waarvan er enkelen jong overlijden. In 

de Middelburgsche Courant van 9 oktober 1891 vinden we een bericht dat door de rechtbank te 

Middelburg voor horlogemaker en winkelier Worrell ‘Homologatie-Rehabilitatie’ is uitgesproken. 

Het betekent dat Worrell schulden heeft en dat met de schuldeisers nu een overeenkomst is 

gesloten die door de rechtbank is bevestigd. 

 

Of Worrel daarna zijn klokkenzaak heeft voortgezet op een ander adres is niet duidelijk. In 

advertenties werden in die tijd vaak geen adressen genoemd. De samenleving was zo 

kleinschalig dat iedereen wel wist waar de winkel van Worrell in Middelburg was. Wel komen we 

zijn naam in 1897 in het kiezersregister voor de Tweede Kamer tegen. Het was nog de tijd van 

een gedeeltelijk censuskiesrecht, waarbij alleen mannen met een bepaald vermogen of 

inkomen mochten stemmen. Blijkbaar was Worrell vermogend genoeg om te mogen stemmen. 

Als adres van zijn winkel staat: Korte Gortstraat I 349, Middelburg, althans daar was deze 

gevestigd, als woonadres staat Noordsingel 37a. 

 

Een jaar later lezen we in de Middelburgsche Courant van 17 februari 1898 dat Worrell zijn zaak 

heeft overgedaan aan A.L. Koekoek. Daarna vinden we niets meer over het echtpaar Worrell. 

Niet in de KrantenbankZeeland en niet op de website ZeeuwenGezocht.  
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We gaan verder zoeken in Delpher, de landelijke krantenbank. Het echtpaar Worrell heeft de 

provincie Zeeland verlaten en zijn op hun ‘oude dag’ gaan inwonen bij hun dochter in Herkingen 

op het eiland Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland. Klokkenmaker Worrell overlijdt 

daar op 17 april 1906 op tachtigjarige leeftijd. Zijn vrouw L.C.H. Worrell-de Bats overlijdt daar op 

28 augustus 1913 op de leeftijd van 82 jaar. Zo eindigt de speurtocht naar de klokkenmaker van 

de Friese staartklok, die zo’n tachtig jaar in boerderij Klein Frankrijk te Goes heeft gehangen. En 

dan ruim twintig na zijn dood, vinden we nog een advertentie in Onze Eilanden van 18 mei 1929 

dat ‘gediplomeerd horlogemaker J.C. Worrell zich heeft gevestigd aan de Binnenweg 116 te 

Sommelsdijk’. Mogelijk een kleinzoon die op dat Zuid-Hollandse eiland het beroep van 

klokkemaker voortzet. 

 

 

 

Foto’s: De Friese staartklok die gehangen heeft in boerderij Klein Frankrijk te Goes. In de 

wijzerplaat staat de naam J.C. Worrell. 
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HET GEBEURDE AAN DE KONINGSTRAAT 

Ergens in december van het jaar 1600 wordt in het pand wat nu de Koningstraat 4 in Goes is, 

een brief uit Frankrijk bezorgd. Het huis wordt dan al jaren bewoond door Magdalena Symons 

Erbouts, laatst weduwe van Jan Willemsz Baerlant. Tegenwoordig is in het pand restaurant Het 

Elfde Gebod gevestigd. De brief uit 1600 is afkomstig van ''u lien onderdanigen soen'' [uwe 

onderdanige zoon] Jaques Barlandt. 

 

Zoon Jacques is op studiereis in Frankrijk. Het maakt deel uit van zijn opvoeding als 

ambachtsheer. Hijzelf en zijn twee broers Willem en Simon zijn voorbestemd om de rest van 

hun volwassen leven diverse bestuurlijke functies te gaan bekleden op Zuid-Beveland. Zijn 

broer Willem ging zelfs naar Italië - waar hij in november 1597 overleed. Zijn broer Simon 

studeerde in Leiden en bleek een veelbelovend talent. Maar hij overleed in april 1600 op 

ongeveer 20-jarige leeftijd. 

 

Op het moment dat de brief uit Frankrijk arriveert, heeft de weduwe Magdalena Symons Erbouts 

dus alleen nog haar middelste zoon Jacob, die zich in Frankrijk Jaques is gaan noemen. Het 

enige wat ze weet is dat hij op 29 oktober nog leefde en toen in Bourges zat. In de brief doet hij 

verslag van zijn reis per koets vanuit Rouan naar Parijs. Daar blijft hij 4 dagen ''om de stat ende 

om de marct van S. Denisius die doen was te besien''. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1024961509668213&set=a.548788867285482
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Vervolgens gaat hij te paard naar Orleans want hij heeft dringend geld nodig voor zijn studie en 

zijn moeder heeft geregeld dat hij in Orleans 100 kronen kan opnemen. Het bewijs van de 

geldopname stuurt hij mee met de brief. Hij schrijft aan zijn moeder dat hij in Orleans ook 

Marinis Vosberrich uit Goes probeerde te bezoeken. Maar Marinis wil niet met hem praten. 

 

Marinus Vosbergh is dan ongeveer net zo oud als zijn bezoeker. Hij is geboren in Reimerswaal, 

maar na de zoveelste overstroming vlucht zijn familie naar Goes. Na de dood van hun ouders 

groeien Marinus en zijn broers op bij hun oom Adriaen en tante Aechte die zelf kinderloos zijn 

gebleven. Ze wonen aan de Turfkade in Goes, in een huis wat nu nummer 9 is. 

 

Marinus heeft een oudere broer Arnould die in Den Haag rechten gaat studeren. Hij heeft een 

veelbelovend toekomstperspectief als magistraat, maar in 1594 raakt hij '' licht ofte ijdel van zijn 

zinnen berooft''. Arnould belandt in een diepe melancholie waar hij niet meer uit komt. Vanuit 

zijn studieadres in Den Haag wordt hij teruggehaald naar zijn oom Adriaen en tante Aechte in 

Goes. Daar is hij een jaar lang zodanig depressief en suïcidaal ''Soo dat hij aldaer zeer 

sorghelijck ende strictelijck gesloten moeste gewacht ende bewaert worden''. 

 

Ze moeten hem dus dag en nacht in de gaten houden terwijl hij opgesloten zit in het huis aan de 

Turfkade. En het verbetert niet, tot groot verdriet van zijn voogd oom Adriaen die het niet langer 

meer kan aanzien. Met toestemming van de Staten van Zeeland laat hij in oktober 1595 Arnould 

van Vosberghe ''met stercke mannen tschepe doen leijden ende voeren t’Antwerpen Om midts 

t’veranderen des luchts aldaer te beter gecureert ende bewaert te werden''. 

 

Arnould wordt overigens niet naar Antwerpen-stad gebracht maar naar Boechout tussen Lier en 

Antwerpen, waar het klooster van de Cellenbroeders staat. Ook nu bestaat er in Boechout nog 

het Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen van oorspronkelijk dezelfde kloosterorde. Helaas 

reageert Arnould van Vosberghe niet positief op de verandering van lucht. Zonder de liefdevolle 

aandacht van oom Adriaen kwijnt hij weg in zijn kloostercel en op 24 augustus 1597 overlijdt hij 

er. 

 

Kort na het overlijden van zijn broer, vertrekt Marinus van Vosberghe op studiereis naar 

Frankrijk. En daar, ver van huis, gaat het helemaal mis. Onderweg van Rouan naar Orleans 

wordt hij bedreigd door ''2 of 3 franchoijsen'' die aanvankelijk tot zijn reisgezelschap behoorden, 

maar die zich tegen hem keren ''omdat hij hun gheen bescheedt naer hun beliefven en wilde 

doen''. 

 

Marinus geeft ze dus niet wat ze hem vragen, of beter: proberen afhandig te maken. De 

bedreigingen maken diepe indruk op Marinus. In Orleans sluit hij zich op in een huis en hij 

weigert om nog dat huis te verlaten. Zijn bezorgde familieleden sturen diverse afgezanten naar 

Orleans om hem te bewegen mee naar huis te komen. Maar hij weigert zelfs maar om ze te 

woord te staan. Volgens oom Adriaen is Marinus ''gevanghen in geconcipieerde fantasije''. 
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Ook zijn aangetrouwde achterneef Jacob Baerlant brengt dus in Orleans een tevergeefs bezoek 

aan Marinus Vosberghe. Jacob meldt dat per brief aan zijn moeder in Goes. Wanneer die brief 

in december 1600 in de Koningstraat 4 arriveert, zal zijn moeder ongetwijfeld meteen ook zijn 

langsgegaan bij oom Adriaen en tante Aechte die een paar stappen verderop wonen aan de 

Turfkade 9. 

 

Het bericht doet oom Adriaen besluiten dat zijn neef Marinus desnoods dan maar met geweld 

naar Goes gehaald moet worden. Hij sluit vervolgens een contract af met de Antwerpenaar 

Steven Bernards. Steven is bereid om ''met Gods hulpe ende bij weder ende windt'' af te reizen 

naar Orleans ''al waert ooc dat hij gevanghen ende op rancoen gestelt werde, daer hem Godt 

almachtigh voren behoede''. 

 

Het wordt dus zo te zien geen comfortabele reis voor Steven, die de mogelijke gevaren 

natuurlijk dramatiseert en aandikt om zo veel mogelijk betaald te krijgen. En dat lukt hem ook. 

Want Adriaen Aernouts is zoals iedereen in Goes weet een steenrijke zouthandelaar die er 

blijkbaar veel voor over heeft om het kind van zijn overleden broer heelhuids thuis te krijgen. 

 

We weten niet of Steven Bernards in zijn missie is geslaagd. Het enige wat we weten is dat 

''Marijnus Leinsen Vosberghe'' op 24 september 1611 wordt begraven in Goes, 10 jaar na zijn 

avontuur in Orleans. Hij is dus teruggekeerd, ooit. En ook de ''onderdanigen soen'' Jaques 

Baerlandt keert levend en wel terug van zijn studiereis in Frankrijk, ongetwijfeld tot grote 

opluchting van zijn moeder Magdalena Erbouts. 

 

Op de voorgevel van het huis aan de Koningstraat 4 in Goes staat dat het pand is gebouwd in 

1528. Uit oude documenten blijkt dat het huis altijd uit een noordelijk deel en een zuidelijk deel 

heeft bestaan. De delen worden afzonderlijk bewoond en soms afzonderlijk verkocht. Uit de 

vroegste documenten blijkt dat Pieter Cornelissen van Dalen alias Biersteker vanaf 1547 de 

beide delen van het huis bezit. 

 

Een biersteker is een persoon die bier levert aan herbergen, maar die ook de kwaliteit van het 

bier in de gaten houdt en desnoods meerdere soorten bier met elkaar mengt om de kwaliteit 

ervan te verbeteren. Daarnaast weten we ook dat Pieter Cornelissen eigenaar is van twee 

zoutkeeten aan de Westzelke - tegenwoordig staat op deze locatie ongeveer de Albert Heijn XL, 

maar in 1547 werd daar grof geld verdiend aan het raffineren van zout. 

 

Omstreeks 1560 trouwt Magdalena Simons Erbouts met Sebastiaen van Dale, de zoon van 

Pieter de Biersteker en zijn vrouw Marijken Jan Pieter Baerts. De bruid neemt haar intrek in het 

huis van haar schoonfamilie aan de Koningstraat 4, en ze zal er tot aan haar dood in 1619 

blijven wonen. Ze zal er meerdere kinderen baren, waarvan er uiteindelijk slechts eentje blijft 

leven. En ze zal er twee echtgenoten overleven. 

 

Magdalena komt ter wereld in Goes omstreeks 1540. Haar vader Simon Quirijnsz overlijdt 

wanneer ze nog een baby of een kleuter is.  
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Ze wordt vernoemd naar haar oma Magdalena, de dochter van Charlot Pauwelsz die in zijn tijd 

de grootste zoutzieder van Goes is, en die ook schepen en burgemeester van Goes is tussen 

1483 en 1501. Oma Magdalena trouwt op haar beurt met de op dat moment rijkste man van 

Goes: zoutzieder en later burgemeester Quirijn Pieters Erbouts. Uit dit huwelijk wordt dus 

Simon Quirijns geboren. 

 

Magdalena groeit na de dood van haar vader op met haar broer Gillis en haar moeder Digne 

Pieters Jan Borsselaer. Moeder Digne heeft haar eigen zoutkeeten langs de haven in Goes. 

Digne hertrouwt pas op latere leeftijd met Jasper Pietersz van Schuijlen, die dan al twee 

kinderen heeft uit twee eerdere relaties. Magdalena krijgt dus twee stiefbroertjes erbij, en die 

zullen haar later nog heel goed van pas komen. 

 

Haar eerste echtgenoot Sebastiaen van Dalen overlijdt namelijk al na een paar jaar huwelijk. Er 

is dan minstens één kind geboren - we kennen geen details - waardoor Magdalena van haar 

schoonfamilie nog even in het huis van haar overleden man mag blijven wonen. Maar wanneer 

haar baby overlijdt (of nadat al haar kinderen zijn overleden) dan moet ze eigenlijk volgens de 

regels van die tijd uit het huis vertrekken. 

 

Op dat moeilijke moment - omstreeks 1667 - bestaat haar schoonfamilie nog uit twee levende 

personen: zwager Clemens van Dalen die pastoor is in Goes, en het kind van haar overleden 

schoonzus Catharina van Dalen. En heel toevallig is dat kind van haar overleden schoonzus 

dezelfde persoon als haar dan 14-jarige stiefbroer Pieter Jaspers, die op dat moment nog 

verzorgd wordt door zijn stiefmoeder (en Magdalena's moeder) Digne Pieter Jans Borsselaer - 

en zij is ook nog eens één van zijn voogden. 

 

Magdalena mag dus in de Koningstraat blijven wonen zolang haar stiefbroer annex 

aangetrouwde neef blijft leven. Ze heeft blijkbaar niet veel haast om te hertrouwen en voor het 

geld hoeft ze het als rijke erfgename ook niet te doen. Ze is al de dertig gepasseerd wanneer ze 

omstreeks 1572 de veel jongere Jan Willemsz Baerlant tegenkomt. Zijn materiële rijkdom zit 

vooral in de landbouwgronden en tienden die hij bezit. Ze zijn verspreid over Zuid-Beveland. 

 

Daarnaast is Jan Willemsz ook ambachtsheer van onder andere Baarland, Wemeldinge en 's 

Heer Abtskerke. Elk dorp heeft in die tijd meerdere ambachtsheren - vaak zelfs een tamelijk 

grote groep - die regelmatig samenkomen in een plaatselijke herberg om wat lopende zaken 

door te nemen. Eén van die vergaderingen vindt plaats in augustus 1583 in de herberg van 's 

Heer Abtskerke. 

 

Jan Willemsz krijgt tijdens die vergadering ruzie met mede-ambachtsheer Cornelis Gilliszn de 

Brouwer over de pacht van een schor. Cornelis raakt zodanig over zijn toeren dat hij Jan 

Willemsz een vuistslag geeft, waardoor die ''int aensicht gecrust'' wordt. Jan Willemsz blijkt ook 

''boven zijn ooghe gesmeten ende gebloetreest''. Vervolgens was Cornelis Gilliszn met zijn dolk 

in de aanslag bovenop Jan Willemsz gaan liggen totdat de waard van de herberg de twee 

ambachtsheren uit elkaar had getrokken. 
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Rond die zelfde tijd - omstreeks 1583 - overlijdt ook stiefbroer Pieter Jaspersz zonder 

nakomelingen. Het huis in de Koningstraat 4 wordt vervolgens eigendom van een heleboel 

partijen. Pieter Jaspersz heeft heel erg veel bezittingen geschonken aan de kerk en dan met 

name aan de Heilige Geest van Goes. En de pachtopbrengst van de Heilige Geest-gronden is 

bedoeld om de Armen in Goes van te ondersteunen. Het gaat met name over zijn 

landbouwgronden op Zuid-Beveland - en dat zijn er behoorlijk wat - en de helft van het huis in 

de Koningstraat. 

 

In 1583 is Goes al officieel over gegaan tot het nieuwe geloof en hervormde predikanten 

hebben een paar jaar eerder bezit genomen van alle katholieke kerken op Zuid-Beveland. Maar 

Pieter Jaspersz is er van overtuigd dat dat nieuwe geloof een tijdelijke modegril is die wel zal 

overwaaien. Moest hij hebben geweten dat zijn schenking zo'n 80 later ingepikt zou worden 

door de Staten van Zeeland dan had hij misschien andere keuzes gemaakt. 

 

Hoe dan ook, de helft van het huis in de Koningstraat 4 komt dus in 1583 in bezit van de 

Armmeesters van Goes. De andere helft komt in handen van een hele reeks bloedverwanten in 

de derde graad. Zo erft Marten Willemsz 1/48 deel van het huis en Joris Pauwelszn erft 1/8 

deel. De bedoeling is natuurlijk dat de bewoners van het pand - Magdalena Erbouts en 

ambachtsheer Jan Willemsz Baerlant - met een zak geld over de brug komen om al die deeltjes 

te kopen. En dat doen ze ook. 

 

Een jaar nadat hij een blauw oog werd geslagen door Cornelis Gillisz de Brouwer, overlijdt Jan 

Willemsz Baerlant. Zijn weduwe blijft achter met drie zoontjes die in principe alle drie 

ambachtsheer zullen worden. De tienden en ambachten van hun vader worden dus in drieën 

gedeeld, zoals dat dan al een paar eeuwen gebeurd op Zuid-Beveland. Maar uiteindelijk blijft 

alleen zoon Jacob in leven, en hij erft alles voor zichzelf. 

 

Na zijn Franse studiereis trouwt Jacob Baerlant met Maria van Schuijlen. Hij kent haar al heel 

zijn leven. Haar vader Cornelis Jaspers is namelijk de andere stiefbroer van zijn moeder. 

Vermoedelijk gaat het koppel ook in de Koningstraat 4 wonen want er is daar plaats genoeg. 

Maar de maatschappelijke carrière van Jacob Baerlant loopt een beetje anders dan 

aanvankelijk was voorzien. 

 

De protestanten blijken namelijk geen tijdelijke modegril, en Jacob vindt het moeilijk om dat te 

accepteren. Hij gruwt van de dominees en hun heksenjacht op alles wat ''paeps'' is. En hij staat 

zeker niet alleen. De overgrote meerderheid van de Goesenaren wil gewoon katholiek blijven, 

en dat geldt ook voor de dorpen op Zuid-Beveland. De dominees worden feitelijk alleen 

gesteund door de Staten van Zeeland. Die steun heeft te maken met grotere handelsbelangen 

en landelijke politieke keuzes. 

 

De kans is erg groot dat Jacob Baerland op de zolder van zijn eigen huis in het geheim 

katholieke missen heeft laten plaatsvinden.  
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Ook blijft hij zich actief inzetten voor de katholieke armen in Goes en op heel Zuid-Beveland. 

Alle katholieken kunnen een beroep op hem doen, ook om geld te lenen. Zijn vrouw en hijzelf 

hebben samen erg veel landbouwgronden in bezit op Zuid-Beveland, en die worden exclusief 

verpacht aan katholieken. 

 

Na de dood van zijn moeder - in 1619 - wordt Jacob Baerlant de volgende eigenaar van het huis 

Koningstraat 4. Hij is dan inmiddels 40 jaar en de meest invloedrijke man van Zuid-Beveland. 

De protestanten weten namelijk donders goed dat ze vrijwel niemand enthousiast kunnen 

maken voor hun godsdienst. Hun kerkdiensten worden aanvankelijk amper bezocht en veel 

fanatieke predikanten verlaten gedesillusioneerd Zuid-Beveland - als ze hun eerste jaren in 

barre omstandigheden al overleven. 

 

Doordat Jacob Baerlant zijn complete (enorme) familiekapitaal inzet om de katholieken te 

blijven helpen, voelen veel katholieken ook geen dringende noodzaak om protestant te worden. 

Maar de protestanten zijn net zo koppig als hun tegenstander en na tientallen jaren van 

verbeten strijd - via de kansel, maar ook via besluiten van de Staten van Zeeland - raken de 

protestanten uiteindelijk toch aan de winnende hand. 

 

In 1632 begint Jacob Baerlant de moed te verliezen. Hij verkoopt het huis aan de Koningstraat 

4. Een aantal jaren later verhuist hij samen met zijn vrouw naar Antwerpen-stad, mokkend en 

verbitterd. Hij overlijdt daar op 22 november 1662, op ongeveer 84-jarige leeftijd. Tegen die tijd 

zitten de protestantse kerken op Zuid-Beveland al aardig vol. 

 

Foto: Het huidige pand Koningstraat 4 te Goes. 

 

 

BRONNEN 

De gegevens voor dit artikel komen uit een heleboel bronnen, waaronder: 

* Het familiearchief van de familie Baerlant uit kasteel Rupelmonde, hierin zitten ook de brieven 

die Jaques Baerland vanuit Frankrijk schreef aan zijn moeder. Online te raadplegen 

via https://www.ngv-afdelingen.nl/.../uploads/2025/01/Start.htm 

* De transcripties die Chiel Smallegange maakte van het archief van notaris Levendaele in 

Goes: https://www.chielsmallegange.nl/ 

* (En voor wie heel veel geduld heeft want deze website loopt continu vast): Het historisch 

huizenkadaster van Goes en het weeskamer archief van Goes: 

 

 

Tekst: Jacqueline Baijens. 

 

 

 

 

 

https://www.ngv-afdelingen.nl/zld/wp-content/uploads/2025/01/Start.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1ZlwkqaafyECqeQS13WtuodVJLCoTyOyVCGeR8a-eyumSoBMw3Y77p8Oc_aem_4Xbkt5i-gYdLTiTdBxD1KA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chielsmallegange.nl%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1ZlwkqaafyECqeQS13WtuodVJLCoTyOyVCGeR8a-eyumSoBMw3Y77p8Oc_aem_4Xbkt5i-gYdLTiTdBxD1KA&h=AT3bMF0t4ZcbADd25NlhLBtXZxXdLoKsLL0FTPp4SD3SIMKuhDCcsK66ZO61jV6X_0EqX03ZQ7id4Wn7WaYK7ukLFF1I9jnqVpTBQPt77hWLa3J_JrTBd87NO6pAWNsGxIdxrtwSILLKATJKVd9K&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT2OYn1L7IHACXPC3fUL_sESotAl6SRJd9lSJNFb1894REePT2rEtcHmEzxZjWxMVWCC84hL8UNFhOwfq6MDA1PO69ueTxxOeGZKwyjIU1w5MKYFpEX5FXp4d-3CnQjCVfj05hYBqJWWhVrcs-ZZcLMbtDxzHv5fVkSTJPs3hMjdyvJJGjjyIJTgqH0VaI2EdnuEZRVZ58s4GpreELvbpGldtHM

